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Een jaar met Toon

Toon Hermans (1916-2000) was de grootste theaterpersoon-
lijk heid die Nederland en Vlaanderen ooit gekend hebben. 
Zijn onemanshows zitten in het collectieve geheugen van 
hele generaties. Zijn liedjes en gedichten blijven mensen 
ontroeren en gelukkig maken.

In 2016 vierden we de 100ste verjaardag van Toon met een 
reeks nieuwe publicaties. Ook deze tweede scheurkalender 
is een bloem lezing uit alle boeken die Toon gemaakt heeft én 
uit zijn archief met ongepubliceerd materiaal. Voor elke dag 
een grappige tekening, een inspirerend vers of een woord van 
troost. 

Toon Hermans zong, schreef, dichtte, tekende en schilderde 
de hele dag door. In alle eenvoud en helderheid heeft zijn 
werk een tijdloos karakter gekregen. Met de Toonkalender 
en andere uitgaven brengen de Stichting Toon Hermans en 
Uitgeverij Lannoo een bijzonder eerbetoon aan die unieke 
erfenis.



 
 



ZONDAG

1 
JANUARI 

NIEUWJAAR 



 

Oud en nieuw

het feest is over 
bij De Groot 

ligt een kerstboom 
in de goot

Uit: Fluiten naar de overkant
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Het is niet altijd een verdienste 
om met je tijd mee te gaan. 

Het hangt er grotendeels van af, 
van wát voor een tijd het is.

Uit: 75 woorden en 80 gedachten
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JANUARI 



 

Ik was een couveusekindje. 
M’n moeder heeft me dat verteld. 

Dat is authentiek. 
Hier zit een couveusekindje.

84 kilo.

Uit: Onemanshow 1997
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JANUARI



Denken

Denken is niet eenvoudig 
maar niet denken is soms 

nog moeilijker.

Uit: Nieuw Gebedenboek



DONDERDAG
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JANUARI



Ladder

’k Klom op de ladder van de roem 
waarom ik ’t heb gedaan? 

ik denk gewoon dat ik het deed 
omdat ik ’m zag staan 

mijn buurman zag de ladder niet 
keek dromend maar wat rond 
hij staat, als ik ’m wel es knijp 

nog veilig op de grond.

Uit: De danstent in de wei



VRIJDAG

6
JANUARI

DRIEKONINGEN



Veevervoer

Dit is hun laatste rit, 
er is geen greintje kans op mededogen, 

zo kijken ze me aan 
met leed-beladen ogen.

Uit: Groot versjesboek


