




vrijdag

1
JANUARI

•
NIEUWJAARSDAG



KLONTJE

‘Weet jij waarom Liesje altijd een suikerklontje mee  
naar bed neemt?’ vraagt Daan aan Mohammed. 
‘Nee, dat weet ik niet.’ Mohammed schudt het hoofd. 
‘Dat is om aan de nachtmerrie te geven’, lacht Daan. 
‘Zèg!’ Liesje schudt verontwaardigd haar blonde haren. 



zaterdag

2
JANUARI



EERLIJK

Piet en Pat moeten voor de zoveelste keer voor  
de rechter verschijnen. 
‘Hebben jullie de diefstal met z’n tweetjes gepleegd  
of hadden jullie nog een handlanger?’  
vraagt die streng. 
‘Een handlanger?’ vraagt Piet verbaasd. 
‘Nee, natuurlijk niet!’ Pat schudt het hoofd. 
‘En waarom is dat zo natuurlijk?’  
wil de rechter weten. 
‘Met een handlanger weet je nooit…’  
begint Piet. 
‘… of hij de buit wel eerlijk zal verdelen’,  
eindigt Pat.  



zondag

3
JANUARI

•
LAATSTE DAG VAN DE KERSTVAKANTIE



SNELTREIN

‘Dag meneer de conducteur,’ zegt Liesje beleefd,  
‘kunt u me vertellen hoe lang de rit naar Brussel duurt?’ 
‘Klein secondje’, antwoordt de conducteur,  
terwijl hij zijn boekje tevoorschijn haalt. 
‘Dank u wel’, zegt Liesje, en ze huppelt naar het perron. 



maandag

4
JANUARI



BUS

De rode zot en de gele zot zitten gezellig op de bus. 
Bij een van de haltes stapt een blauwe kangoeroe op,  
die tegenover hen gaat zitten. 
‘Amai’, zegt de rode zot. 
‘Dat zie je ook niet vaak’, knikt de gele zot. 
‘Wat zie je niet vaak?’ vraagt de kangoeroe beleefd. 
‘Wel’, zegt de rode zot. 
‘Een blauwe kangoeroe op de bus’, vult de gele zot aan. 
‘Klopt,’ antwoordt de kangoeroe, ‘normaal rijd ik  
met de auto naar het werk.’ 



dinsdag

5
JANUARI



ZIJN GELD WAARD

‘Ik heb me een nieuw hoorapparaat aangeschaft’,  
zegt de ene opa tegen de andere.  
‘Het heeft meer dan duizend euro gekost,  
maar het resultaat is geweldig. Ik hoor weer alles!’ 
‘Echt waar?’ vraagt de andere opa verwonderd.  
‘Welk merk is het?’ 
‘Kwart voor drie’, antwoordt de ene opa. 



woensdag

6
JANUARI

•
DRIEKONINGEN



MAANLICHT

Liesje, Mohammed en Daan zitten in de klas  
wanneer de meester plots een moeilijke vraag stelt.
‘Wonen er volgens jullie... mensen op de maan?’
De leerlingen denken diep na.  
Dan steekt Liesje plots enthousiast haar vinger op.
‘Ik denk het wel, meester,’ zegt ze,  
‘want elke avond zie ik er licht branden.’



donderdag

7
JANUARI



RAADSELTJE

Daan wedt met zijn vrienden dat hij een raadseltje kent  
dat de meester niet kan oplossen.
‘Wat is zwart als het schoon is en wit als het vuil is?’  
vraagt hij de meester.
De meester denkt diep na, maar schudt uiteindelijk  
het hoofd. ‘Ik weet het niet’, geeft hij toe.
‘Het schoolbord!’ wijst Daan triomfantelijk.  
‘Ik heb gewonnen!’



vrijdag

8
JANUARI



FAMILIE

Daan verveelt zich in de klas en beslist een grapje  
uit te halen. 
‘Meester, meester,’ vraagt hij, ‘als mijn vader morgen trouwt 
met het buurmeisje van het nichtje van de dochter van de 
neef van mijn tantes beste vriend… wat is hij dan van haar?’
De meester denkt diep na. 
‘Het buurmeisje van de tante van de nicht van de beste 
vriend van je vaders dochter…?’ Hij schudt het hoofd.  
‘Dat weet ik niet, Daan.’ 
‘Wel, gewoon…’ lacht Daan, ‘haar echtgenoot.’ 



zaterdag

9
JANUARI



VEEL

‘Zeg, papa,’ vraagt Daan, ‘is honderd euro eigenlijk  
véél geld?’
‘Dat hangt ervan af, jongen’, antwoordt papa. 
‘Hoezo?’ vraagt Daan. 
‘Wel… als ik ervoor moet werken, is het veel.  
Maar als mama ermee gaat winkelen, is het weinig.’ 




